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Levensvervulling gevonden in Zuid-Afrikaans
hulpproject

CHARLOTTE DE HEIJ

Na de start van de stichting in 2002 werden de eerste hulpprojecten opgezet.
Koos van Arkel werd voorzitter van de stichting Stedenband Oudtshoorn - en is
dat nog steeds - en kwam al snel in contact met Gerard. Gerard las in de Rijn &
Gouwe (voorloper van AD Groene Hart) over de stichting en vroeg de redactie
waar Koos woonde. ,,We bleken tien huizen van elkaar vandaan te wonen",

Meer dan vijftien jaar zette Gerard Lens zich in als secretaris van de
stichting Stedenband Oudtshoorn. Een Gerard Lensstraat in de Zuid-
Afrikaanse plaats, waar Alphen sinds 2002 een steden- band mee
heeft, leek eraan te komen, maar het nieuwbouwproject ging niet door.



glimlacht Koos. ,,Hij vroeg wat de stichting deed, was meteen geïnteresseerd en
vervulde de rol van secretaris."

Gerard had een groot zakelijk instinct. Na het afronden van een hbo-studie in de
chemie begon hij bij PerkinElmer, een Amerikaanse multinational dat
meetapparatuur maakt voor onderzoek op het gebied van farmacie,
voedselveiligheid en biotechnologie. ,,Hij kon vlot babbelen", vertelt Sandra,
Gerards dochter, die op haar twintigste naar Engeland verhuisd is. ,,Dat heeft
hem erg geholpen in zijn carrière bij PerkinElmer."

Internationale belangstelling was Gerard dus niet vreemd. Toch was dat volgens
Koos niet de reden dat hij zich wilde inzetten voor de stichting Stedenband
Oudtshoorn. ,,Achteraf denk ik dat het te maken had met een droevige
gebeurtenis in zijn leven. In 1993 overleed zijn zoon Marcel. Hierdoor liep zijn
huwelijk op de klippen en het verlies gaf een stuk leegte. In de stichting vond hij
een stukje levensvervulling."

Sandra realiseert zich, hoewel zij niet veel herinneringen aan haar vader heeft,
dat het overlijden van Marcel veel impact had op haar vader. ,,Mijn broer was
net afgestudeerd en werkte in het Goudse ziekenhuis als junior-dokter. Wij
gingen op onze eigen manier met het verdriet om. Pa ging snel weer aan het
werk en vond daar veel steun. Elk jaar rond de datum ging hij naar de plaats
van het ongeluk, waar een boom geplant is."

Gerard werd in 1939 geboren in Vlaardingen. Zijn jeugd was volgens Sandra
geen gemakkelijke. ,,Zijn moeder werkte als huishoudster bij een alleenstaande
man. Dat was een vrij strenge man die uiteindelijk zijn stiefvader werd. Hij had
een broertje dat op jonge leeftijd overleed. Mijn vader liep op jonge leeftijd weg
van huis. Nee, het was geen fijne tijd."

In 1969 kwam Gerard bij PerkinElmer in Gouda te werken en verhuisde Gerard
met zijn eerste vrouw en jonge kinderen naar Alphen. Volgens Sandra was haar
vader een perfectionist. Ze weet nog goed dat Gerard een oud brommertje en
later een Opel Kadett voor haar opknapte.

Hij hield van water, had een zeilboot en later ook een motorbootje. ,,Watersport
was echt zijn ding", zegt ze, ,,hoewel zijn familie er niks mee had." Gerard was in
1979 betrokken bij Windsurfvereniging Zegerplas. De eerste voorzitter van WSV
Zegerplas, Grad Hut (in 2019 overleden), was een goede vriend van Gerard.
Samen brachten ze er veel tijd door.

Een hoogtepunt in Gerards leven was de reis naar Oudtshoorn, die Gerard in
2008 maakte samen met Koos en diens vrouw. Koos, die vaker in Zuid-Afrika
kwam, liet hem kennismaken met het dorp en de sociale ondersteuning waar de
stichting zich hard voor maakt. In Schoemanshoek, een boerengemeenschap aan
de noordkant tegen de Zwartberg, heeft de stichting Stedenband Oudtshoorn
met lokale clubs een crèche opgeknapt.



,,Wat Gerard raakte, was de armoede", herinnert Koos zich. ,,Gerard was een
echte zakenman en hij was zeker ook trots op het feit dat we het voor elkaar
gekregen hebben om tienduizenden euro's in te zamelen en dit met lokale
mensen op poten te zetten."

In de vijftien jaar dat Gerard secretaris van de stichting was, bloeide er een
warme vriendschap tussen Koos en Gerard. Toen bij Gerard dementie
vastgesteld werd en hij daardoor in 2018 moest stoppen als secretaris, liep de
band tussen de twee Alphenaren door. ,,Het stoppen was een ding hoor", stelt
Koos.

Eerst werd zijn zicht minder. Gerard kon daar goed mee omgaan. Hij had voor
zichzelf een route naar zijn volkstuintje uitgestippeld zodat hij eigenlijk altijd
voorrang had. De krant bleef hij lezen met behulp van een grote, speciale lamp.
Koos: ,,Hij was daarin echt een volhouder en toen zijn gehoor achteruit ging,
bleef hij het beste ervan maken."

Toen de dementie in 2022 onhoudbaar bleek, kwam hij in een verzorgingstehuis,
maar niet voor hij Koos aanstelde als zijn executeur. ,,Hij wilde dat ik de boel
zou regelen na zijn overlijden. Ja, dat was tekenend voor de band die we
hadden. Na Schoenmanshoek hebben we ook de Pierewiet crèche opgeknapt in
Volmoed en nu zijn we bezig met een derde school, Nomonde. Tot het einde
bleef hij geïnteresseerd in de stichting. Die belangstelling is hij nooit verloren."

Gerard Lens (1939-2023)


